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Een gezegend kind

Lucas 1:39-45

Het moet wat geweest zijn, die ontmoeting van Maria en Elisabet. De engel had Maria
verteld dat ook haar verwante zwanger is, ondanks haar hoge leeftijd. Maria kan niet
wachten om haar ervaring met Elisabet te delen, zij zal haar verhaal kunnen
begrijpen. Bijzondere ervaringen kun je niet met iedereen delen, met lotgenoten lukt
dit doorgaans het beste.

Als Maria Elisabet en haar man Zacharias begroet, gebeurt er iets wonderlijks. Het
kind van Elisabet ‘springt op in haar schoot’, het maakt een vreugdedansje. Vol
Geestkracht roept - zingt! - Elisabet het uit: ‘Gezegend ben je, Maria! En ook het kind
dat je krijgt, zal gezegend zijn.” (Bijbel in Gewone Taal)

Een gezegend kind, dat zal het zijn! Gezegend door God, om anderen tot zegen te
zijn.

Thema: het kind dat zal komen
De lofzang van Maria is een profetische zang, waarbij God de nederige verhoogt,

barmhartig is, en mensen overlaadt met gaven. Rijken en heersers delven het
onderspit. Een kind zal komen, een licht in de wereld.

De ontvangende lijn is naar boven geschoven, dicht bij het licht.
In de ontvangende lijn zijn twee amaryllisbollen neergelegd, de bloem is diep
verborgen in de bol. De twee bollen symboliseren Maria en Elisabet.



